PORTRET PIONIERSPLEK

Als je door alle kritische
vragen heen bent gegaan...

‘Wat heb je eraan de hele Bijbel en de uitspraken van alle filosofen
uit je hoofd te kennen zonder de liefde en gratie van God?’ In Zwolle
is er nu de pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie om over
deze en andere uitspraken van Thomas a Kempis na te denken.
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oor Hans Tissink, een van de initiatiefnemers,
V ziter een mooi, autobiografisch verhaal vast aan

deze pioniersplek. Als student theologie aan de
VU in de jaren tachtig kocht hij ooit een boekje met
spreuken van Thomas a Kempis. Hij werd op besliste
toon door een docent teruggefloten: ‘Dat soort werk-
jes lezen we hier niet.” Het was de tijd van Kuitert en .
van de bevrijdingstheologie. ‘Daar ben ik helemaal
doorheen gegaan en dat was goed. Ik ben zelfs voor de
bevrijdingstheologie naar Latijns-Amerika gegaan.
Misschien dat het kwam door mijn opvoeding in een mi-
lieu waarin openhartig en vrijmoedig over geloofsvragen
gesproken kon worden, maar op een bepaald moment
ontstond bij mij het verlangen om weer onbevangen te
praten over het geloof, over wat me bezielt. De spreuken
uit het werk De Navolging van Christus van Thomas a
Kempis blijken daar uitermate geschikt voor. Het zijn net
maggiblokjes — ze zijn heel geconcentreerd.”
Thomas kruiste het pad van Tissink weer, toen hij in
2010 predikant werd in Zwolle. Daar ontmoette hij
Mink de Vries, die bezig was met een hertaling van het
werk van Thomas. Daarnaast bestond er in Zwolle al
een Stichting Thomas a Kempis, die vooral de culture-
le erfenis van Thomas probeert door te geven via wan-
delingen en tentoonstellingen in bijvoorbeeld De
Fundatie. ‘Het zinderde hier al van Thomas, toen ik

hier kwam.’

Broeders en zusters van het gemene leven
De pioniersplek is organisch gegroeid. Het begon met
gesprekskringen volgens het model van ‘7+1’: samen eten,
ook gewoon met elkaar over koetjes en kalfjes praten, dan
de verdieping en afsluiten met een korte viering waarin
er veel stilte is en ruimte om te mediteren. Dit format

sluit heel goed aan bij de spiritualiteit van de Moderne
Devotie. Die beweging uit de veertiende eeuw stond
enerzijds een persoonlijk, bijna individueel, geloof voor
en anderzijds een herbronning in de gemeenschap van
de vroege kerk: ze noemden zichzelf ook wel ‘broeders
en zusters van het gemene leven’.

“Toen iemand opperde om van deze gesprekskringen
een pioniersplek te maken, was dat een logische vol-
gende stap. Zo’n stap heeft veel voordelen: je krijgt
goede begeleiding vanuit de Protestantse Kerk, je gaat
deel uitmaken van het netwerk van pioniersplekken
waarin je elkaar kunt inspireren en er komen fondsen
beschikbaar waardoor je alles net wat professioneler
kunt aanpakken.’

Het begon met gesprekskringen

Eens in de twee weken komt men bij elkaar, afwisselend
in een studentencafé en in de Grote Kerk van Zwolle.
Soms zijn er gastsprekers. ‘De bedoeling van een pio-
niersplek is dat je een gemeenschap probeert te vormen.
Dat lukt wel én niet. Er is wel iets van een kleine, vaste
kern van mensen die komen, maar er zijn ook veel men-
sen die af en toe langskomen.’

Wat de doelgroep betreft: die bestaat volgens de initia-
tiefnemers uit iedereen die in de Moderne Devotie is ge-
interesseerd. Studenten zijn actief benaderd. Men komt
niet voor niets in een studentencafé bijeen. Toch leert de
praktijk dat de meeste bezoekers 50+ zijn.

Team
Het team bestaat uit Hans Tissink en Mink de Vries als
theologen. Daarnaast is er een penningmeester, iemand
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