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die de website bouwt en de pr doet, en een theologe die
eerst stagiaire is geweest en nu vast deel uitmaakt van het
team en meedenkt. ‘Het mooie van zo’n professionalise-
ringsslag is dat je moet gaan nadenken over zaken als een
website en een logo. Daar komen dan weer nieuwe din-
gen uit voort. Sinds we een website hebben, melden zich
allerhande groepen. Zo is er een groep Duitse studenten
langs geweest in het kader van een studieopdracht. Maar
ook kerkenraden en werkverbanden van predikanten we-
ten het Ontmoetingshuis regelmatig te vinden voor een
dag of een ontmoeting.’

Verlegenheid

Als ik vraag naar een slogan, zegt Hans Tissink dat die er
niet is. Wel komt voor zijn gevoel de boodschap van de
pioniersplek mooi tot uitdrukking in het logo. In het cen-
trum staat een cirkel die de ontmoeting rondom het Licht
van Christus symboliseert. De ontmoeting vindt plaats
in een huis dat als een soort doorzonwoning transparant
wil zijn tot op de ziel. Dat huis staat aan blauw water —
symbool voor de IJssel waarlangs de Moderne Devotie
ontstond en die ook de band met de omgeving uitdrukt:
de zorg voor Gods Schepping.

De vraag die deze ontmoetingsplek beantwoordt, maar
ook weer terugstelt aan de kerk, is welke plek het ge-
loofsgesprek heeft. ‘Er is veel verlegenheid, maar ook
veel verlangen. Als je door alle kritische vragen heen
bent, dan wil je toch weer praten over wat er ten diep-
ste in je leeft. Natuurlijk kun je niet meer terug achter
die kritische vragen, maar je verlangt toch naar de taal
van je kindertijd, de taal van geborgenheid. Er komt hier
een man die zichzelf helemaal niet zo religieus vindt en
regelmatig uitroept: “Ik snap er niets van, maar het laat
me niet los.” :
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Het gaat om een andere houding. Thomas begint daar
zijn Navolging al mee. Ga nou niet discussiéren, maar ga
mediteren. We proberen terug te keren naar de kern-
woorden en daar nieuwe betekenis in te ontdekken. En

het blijft indrukwekkend hoe het lezen van die oude

woorden in korte tijd een verdiepend gesprek opleveren.’

Devotie

Uit de pioniersplek is ook al een mooi boekje voortge-
komen: Ontmoetingen met Moderne Devotie. Mediteren met
Thomas a Kempis. Een kennismaking en handreiking (Nar-
ratio, 2018). Met dit boekje, waarin een aantal kant-en-
klare meditatieoefeningen staan, kan iedereen direct aan
de slag.

‘Er is veel verlegenheid, maar ook
veel verlangen’

In dat boekje legt Hans Tissink de term ‘moderne devo-
tie’ uit. ‘Devotie’ komt van ‘vovere’, dat ‘wijden’ of ‘plech-
tig beloven’ betekent. Denk aan het ‘votum’ aan het be-
gin van een kerkdienst. Devotie is dus de houding
waarmee je niet iets observeert en analyseert, maar waar-
mee je jezelf ermee verbindt, eraan toewijdt. ‘Modern’
stond in de tijd van Thomas tegenover de antieke, scho-
lasticke weg, waarin je waarheid op gezag van autoritei-
ten aannam. Eigenlijk nog steeds heel modern: het moet
wel door jezelf heengaan. ‘De geschriften van Thomas
zijn eigenlijk lessen in levenskunst. Het gaat om het le-
ven, niet om de leer.’

Meer informatie:
www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl
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